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MOED	(Haemin	Sunim)	

Als	de	golven	van	een	beproeving	komen	aanrollen,
moet	je	niet	uit	wanhoop	handelen.	
Ga	naar	een	vredige	plek
en	sta	stil	bij	de	stilte	in	jezelf.	
Als	je	geest	die	diepe	stilte	aanraakt,	
besef	je	dat	je	genoeg	innerlijke	kracht
en	wijsheid	hebt	om	hiermee	door	te	gaan.	

Ik	kijk	naar	je	uit...

Lieve	groet,	
Jan	

Nieuwsbrief	+	uitnodiging	sept	2021 Bekijk	de	webversie

Pad	der	levendigheid...

Uniciteit
Voel	jij	je	soms	ook	een	buitenbeentje?	Een	vreemde	eend	in	de	bijt?	Het	zwarte	schaap?
Er	niet	echt	bijhorend?	Maar	je	voelt	op	een	diepere	laag	dat	je	niet	anders	kan.
Je	kunt	je	essentie	niet	(meer)	verloochenen.
Herkenbaar...soms	een	eenzame	positie...maar	dit	verandert!	
Meer	en	meer	mensen	worden	bewust	dat	hun	eigen(wijze)	manier	van	'zijn'	en	hun	uniek	pad
anderen	inspireert	en	de	nieuwe	wereld	helpt	geboren	worden.	
Uniciteit	is	de	nieuwe	norm.	We	gaan	authentiek	in	verbinding	met	elkaar	als	we	meer	ons	ware
Zelf	zijn.	Niet	als	we	ons	richten	op,	en	voldoen	aan	de	verwachtingen	van	buitenaf.	
Je	ontdekt	het	'pad	der	levendigheid'	in	verbondenheid	met	je	essentie.
Uniek	en	toch	één!	Vervuld	en	bruisend	leven	vanuit	je	hart	wordt	de	norm	en	jouw	bijdrage	aan
de	nieuwe	aarde,	een	hoogbewuste	menselijke	en	bezielde	samen-leving.	

Scheppende	energie
De	scheppende	energie,	die	ons	allen	verbindt,	wenst	ook	door	jou	heen	te	stromen	en	vorm	te
krijgen.	Als	je	jouw	hart	hiervoor	opent	ben	je	als	een	open	kanaal.	Jij	brengt	de	hemel	op	aarde
op	jouw	eigen	unieke	manier	en	vorm.	Jij	creëert	als	medeschepper	de	werkelijkheid	mee.	

Wees	je	daarvan	bewust	en	neem	jouw	deel	daarin	op.	Er	wordt	op	gewacht,	het	is	niet
compleet	zonder	jou.	De	wereld	heeft	zingende	harten	nodig.	
Je	ervaart	hartskwaliteiten	zoals	vrede,	vreugde,	vrijheid	als	je	hart	gaat	zingen	:)	
Voel	en	ontdek	wat	er	écht	leeft	in	jouw	hart.	Wat	er	zich	wenst	te	manifesteren	door	jou	heen.
Je	kunt	het	jouw	dieper	verlangen	noemen,	jouw	droom,	jouw	zielsmissie,	je	innercall,	jouw
drive,	je	ware	natuur,	...
Je	hart	opent	als	je	hoofd	rustig	wordt,	stilte	ervaart,	je	jouw	innerlijke	natuur	verkent	en	erkent.	

Welkom	onzekerheid	:)
Er	wordt	gevraagd	om	uit	het	bekende	te	stappen,	uit	je	comfortzone.	Alle	patronen,	gewoontes
en	alles	die	je	in	schijnzekerheid	houdt	mag	losgelaten	worden.	Welke	oude	programma's	lopen
er	nog	die	jou	weghouden	van	je	ware	zijn?
Ook	tijd	om	te	vergeven,	de	ander	en	jezelf.	Schuld,	verwijt,	wrok,	spijt	en	schaamte	bezoedelen
je	innerlijke	voedingsbodem	en	mogen	ook	losgelaten	worden.	Wat	is	voedend	en	wat	niet?

Je	kanaal	open	en	schoon	houden	om	de	scheppende	energie	door	je	hart	heen	te	laten
stromen	is	je	Zelf	bevrijden.	Het	dieper	weten	wordt	bewust	als	je	jouw	(lief;)	hoofd	begeleidt
door	het	bos	van	onzekerheid	en	het	zogenaamd	niet-weten.	
Maar	in	dit	proces	van	bewustzijnsgroei,	liggen	oneindig	veel	kansen	voor	ware	vervulling.	
Een	stroom	van	authentieke,	scheppende	energie	rechtstreeks	vanuit	de	bron	manifesteert	zich
door	jou	heen	en	geeft	expressie	aan	jouw	'zijn'	en	doen.	De	oude	ingesleten	mechanismen
komen	losser	te	zitten	omdat	ze	nu	zichtbaar	worden,	gezien	en	omarmd	kunnen	worden.
Ze	lossen	geleidelijk	aan	op.	Speel	ermee,	oefen	ermee,	wijs	niet	af	en	blijf	in	zelfliefde.
It	is	gymnasium	of	the	Soul	:)	

Deze	tijd	is	een	grote	uitnodiging	om	innerlijk	op	te	schonen	wat	jou	nog	blokkeert,	dramatiseert,
klein	houdt,	afleidt,	omleidt	en	belet	om	stappen	te	nemen.
Pel	oude	patronen,	wonden,	conditioneringen,	overtuigingen	af	als	oude	laagjes	die	jouw
bewustzijn	afleiden	van	jouw	dieper	weten.	
Onzekerheid	is	een	meester	in	camouflage	en	schone	schijn.	Welkom	onzekerheid,	want	ik
herken	je	in	alle	vragen	en	oordelen	die	in	mijn	hoofd	opkomen.	Aanwezig	zijn,	het	herkennen,
omarmen	en	erkenning	geven	is	een	poort	naar	het	dieper-weten.	

Het	groter	verhaal
(geïnspireerd	door	boodschappen	van	Maya	Elders	via	Aluna	Joy	Yaxk'in)	

De	donkere	nacht	van	de	ziel.	
Je	eigen	proces	is	ook	een	collectief	proces.	Oude	"bagage"	die	niet	meer	dient	moeten	we
loslaten.	Oude	wonden	moeten	geheeld	worden.	Niemand	is	vrij	van	dit	proces,	de	donkere
nacht	van	de	ziel...de	reis	van	de	sjamaan	gebeurt	in	jou	en	in	de	gehele	mensheid.	
Zelfreflectie,	eigen	verantwoordelijkheid	en	diepe	vergeving	zijn	de	sleutels	tot	de	noodzakelijke
versterking	van	onze	verbinding	met	de	Bron.	'Nu'	hebben	we	de	wijsheid	om	alles	te	helen.	

Oude	wonden	&	Grote	Wijsheid.	
De	oude	wonden	komen	uit	ons	collectief	geheugen,	uit	de	tijd	waar	agressieve	"heilige"
oorlogen	werden	uitgespeeld.	Misbruik	van	spiritualiteit	en	religie,	gevoed	door	een	dominantie
van	de	zelfzuchtige	ego-geest	over	de	kracht	van	het	hart	en	de	aangeboren	goedheid	van	de
mensheid	(heksenverbrandingen,	holocaust,	inquisitie,	slavernij,	een	spoor	van	tranen..).	
Tot	vandaag,	waar	macht	en	technologie	dit	allemaal	illustreren.	
Maar	onze	huidige,	bijzondere	tijd	is	ook	gevuld	met	grote	wijsheid	van	onze	voorouders.	
Het	is	dus	niet	alleen	een	tijd	om	het	(collectief)	verleden	te	zuiveren	maar	ook	een	tijd	om	de
wijsheid	en	de	lessen	van	het	verleden	te	her-inneren!	Hiermee	kunnen	we	hogere	stappen
nemen	die	onze	voorouders	niet	konden.	

Individuele	&	collectieve	sprong.	
Vanuit	onze	individualiteit	voeden	we	samen	een	grote	oceaan	van	creatie	om	de	volgende
grote	stap	te	zetten.	Dit	is	onze	sprong	van	onvoorwaardelijke	eenheid	in	een	nog
ondefinieerbare	leegte.	Er	is	nu	veel	misleiding	en	afleiding	gaande	in	de	vorm	van	angstige
agenda's,	onder	een	deken	van	oude	geloofsovertuigingen	om	onze	aandacht	vast	te	houden.	
Dit	om	ons	los	te	maken	van	ons	groeiend	bewustzijn	en	onze	bijdrage	aan	de	nieuwe	aarde.
Om	ons	te	doen	vergeten	dat	we	een	goddelijke	uitdrukking	zijn	van	het	'Ene,	Al	dat	is'.	
Dat	plan	begint	te	mislukken.	

Nieuwe	tijd	&	trilling.	
De	oude	wereld	houdt	zich	vast	aan	wat	bekend	is,	als	een	slechte	gewoonte.	
De	nieuwe	frequenties,	lichtcodes	en	natuurwetten	ondersteunen	dit	niet	en	kondigen	de	nieuwe
cyclus	aan.	Het	innerlijk	werk	dat	we	allemaal	moeten	doen	is	nodig	om	onze	trilling	te	verhogen
om	het	nieuwe	te	ervaren.	We	her-inneren	ons	dat	we	allemaal	de	Bron	zijn	en	dat	er	niets	is
om	een	conflict	over	te	hebben.	We	willen	fundamenteel	allemaal	hetzelfde.	
We	willen	geëerd,	gehoord	en	veilig	zijn.		

Zelfonderzoek	&	stappen	vanuit	éénheid.	
Onze	waarheid	is	voor	ieder	van	ons	en	mag/kan	niet	aan	een	ander	worden	opgedrongen.	
Geen	"heilige"	oorlogen	meer	maar	een	tijd	om	zelfonderzoek	te	doen	én	de	wetenschap	dat	je
één	met	de	Bron	bent	in	de	praktijk	brengen.	Dat	geldt	voor	iedereen	die	je	ont-moet.	Als	je	echt
gesterkt	bent	in	jouw	waarheid	is	er	geen	behoefte	om	een	ander	te	overtuigen.	

Vrijheid	&	ruimte.	
Er	is	alleen	maar	vrijheid	en	ruimte	nodig	om	elkaar	z'n	waarheid	te	laten	leven	en	te	'zijn'.
Omdat	dit	uit	het	Hart	komt,	die	géén	bevestiging	nodig	heeft	van	buitenaf.	
Kies	jij	ook	voor	'het	PAD	der	LEVENDIGHEID'	?	
Vanuit	éénheid	met	de	Bron	stappen	nemen	en	spelen,	dansen	met	het	leven	in	overgave	en
vertrouwen...Elk	op	zijn/haar	manier,	uniek	maar	toch	verbonden.

Inspiratiedag	op	zondag	19	sept.	in	Wellen
Kunnen	mijn	inspiratiedagen	bijdragen	aan	jouw	evolutie	en	pad?
Resoneert	mijn	uitnodiging	met	iets	dieps	en	puurs	in	jou?	

Tijdens	het	organiseren	en	beleven	van	'Leef	je	verlangen,	leef	je	droom'	inspiratiedagen,	voel	ik
me	bevoorrecht	om	mensen	te	mogen	raken	met	wat	ik	aanreik.	Maar	ik	ben	vooral	onder	de
indruk	dat	ik	telkens	zelf	zo	geraakt	word.	Geraakt	door	het	pad	van	zoekende	en
onderzoekende	medemensen.	De	moed,	de	kracht	maar	ook	de	twijfels,	de	onzekerheden...het
niet-weten	en	toch	telkens	opnieuw	vertrouwen	en	een	stap(je)	nemen.	
Daarvan	even	getuige	en	medereiziger	mogen	zijn,	raakt	mij.
Zichtbaar	worden	en	'zijn'	met	wat	er	is.	Kwetsbaarheid	als	kracht	ervaren.	

De	herkenning	helpt	om	mijn	eigen	ervaringen	en	gevoelens	te	erkennen.	Mezelf	en	de	ander	te
aanvaarden	met	wat	er	'nu'	is.	Het	voelt	als	voeding	voor	mijn	ziel.	Raken	en	geraakt	worden...
Een	kruisbestuiving	van	inzichten	en	inspiratie	verbinden	ons	met	elkaar.	

Dit	zorgt	voor	nieuwe	bijzondere	ontmoetingen.	Vruchtbare	ontmoetingen.	
Via	Ann	M.	(een	deelneemster)	kom	ik	opeens	in	Wellen	Limburg	(B)	terecht	bij	Agna	en	Kris.	
Waar	ik	meteen	veel	herkenning	en	erkenning	ervaar	in	hun	verhaal,	groeiproces	en	intenties.	
Het	voelt	zo	kloppend	om	op	hun	prachtig	en	heilig	plekje,	achteraan	in	hun	tuin	een
inspiratiedag	op	zondag	19	sept	'21	te	organiseren.	
Nieuwe	banden	worden	gesmeed.	Samen	ervaren	en	groeien	met	gelijkgestemden.
Medereizigers	die	ook	meer	vanuit	hun	hart	willen	leven.	

Met	vreugde	en	dankbaarheid	nodig	ik	jou	uit	op	deze	inspiratiedag	:)
Ik	reik	inzichten	en	handvaten	aan	vanuit	mijn	eigen	leven.	
We	onthaasten	en	verdiepen	ons	in	natuurlijke	tijd	en	ritmes.	
Mens,	aarde,	maan,	zon	en	kosmos	inspireren	ons.
We	maken	kennis	met	de	H.	Tzolkin	mayakalender.	
We	verkennen	onze	geboorte-energie	en	gaan	er	creatief	mee	aan	de	slag.	
Rituelen,	meditaties	en	de	natuur	zijn	onze	bedding	doorheen	de	dag.	
Nieuwe	deurtjes	openen	voor	een	nieuwe	stap,	als	steun	en	bekrachtiging
van	jouw	uniek	levenspad,	is	de	intentie.	

Als	je	het	voelt	is	het	voor	jou	bedoeld	:)	
Maximum	8	deelnemers.	Inschrijving	en	info:	janvermeulen1962@gmail.com	

Gezocht!	Huisje	in	de	natuur	:)
Het	pad	der	levendigheid	maakt	mij	los	van	het	wonen	aan	de	zee.	Mijn	plekje	is	er	verkocht	en
ik	mag/moet	dit	loslaten.	Dankzij	een	engel	in	de	vorm	van	een	wijze	vrouw,	Rita	genaamd,	kon
ik	er	tijdelijk	wonen	en	een	volgende	stap	nemen	in	mijn	werk	en	groeiproces.	Dankbaar...
Oktober/november	zou	ik	moeten	verhuizen.	Maar	mijn	nieuwe	woonplek	is	nog	in	creatie	:)
Het	rijpt	nog	in	mij	en	krijgt	binnenkort	vorm,	daar	vertrouw	ik	op.	Alleen	moet	ik	er	nog	meer
zichtbaar	in	worden	zodat	de	richtingaanwijzers	v/h	leven	zichtbaar	kunnen	worden	voor	mij	;)	

Ben	jij	een	engel	of	een	richtingaanwijzer	die	mij	leidt	naar	een	rustig	huisje,	studio	of	kamer	in
de	natuur?	Waar	ik	mezelf	kan	zijn,	mijn	werk	verder	kan	uitbouwen	en	me	kan	verbinden	met
gelijkgestemden	in	de	buurt.	Waar	ik	kan	bijdragen	aan	de	plek	door	mijn	'zijn'	en	praktische
daadkracht	zodat	er	een	fijne	balans	ontstaat	van	geven	en	ontvangen.
Stilte,	natuur,	permacultuur,	voedselbos,	vieren	van	het	leven,	eenvoud,	ruimte,	vrijheid,	respect,
verbinding	zijn	ingrediënten	die	mijn	hart	openen.	

Een	tip,	idee	en/of	uitnodiging	voor	een	nadere	kennismaking	ontvang	ik	graag	via	mail	:)	
janvermeulen1962@gmail.com

Verbinden...
Ik	ben	een	schakeltje	in	het	geheel	die	verbinding	zoekt	om	samen	de	trilling	in	onze
samenleving	te	verhogen.	Elk	draagt	hieraan	bij	op	z'n	eigen	unieke	manier.	
Wonderbaarlijk	hoe	dit	werkt	:)	

Mensen	kunnen	zich	vrijblijvend	inschrijven	op	mijn	nieuwsbrief	(via	mail	of	website)	om	op	de
hoogte	te	blijven	van	mijn	activiteiten	in	de	toekomst.	Voel	je	vrij	om	deze
nieuwsbrief/uitnodiging	te	delen	in	jouw	netwerk	waar	je	aanvoelt	dat	dit	passend	is.	

Of	heb	je	een	mooie	plek	om	mij	uit	te	nodigen?	Of	voel	je	een	mogelijke	samenwerking?
Mijn	hart	en	oren	staan	open.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	janvermeulen1962@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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